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Vertelschets 36.4: Zorgen voor de
schepping

Hoor eens wat de Heere zegt nadat Hij alles heeft gemaakt: “God zag al wat Hij gemaakt had
en zie het was zeer goed.”

De schepping

Wat is het mooi in het paradijs. Een tuin voor de mensen. Maar ook voor de dieren. Prachtig.
Een rivier met vier armen: altijd water genoeg

Twee bomen met een naam: de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des
Levens.

En nog veel andere bomen

En allerlei edelstenen in de grond.

Wat is het allemaal mooi. Er is geluk en vrede.

Heb jij je ook verwonderd over de mooie natuur? Over hoe mooi God alles maakt? Heb je het
gezien aan de bloemen die in het voorjaar zo mooi uit de bollen komen, of aan de bergen in je
vakantieland?

De opdracht

God vertelt aan Adam en Eva dat ze voor de tuin moeten zorgen. Bouwen.

Ze moeten dus niet lui zijn. Het is altijd Gods bedoeling geweest dat de mensen zouden
werken. De tuin bebouwen, mooi houden. Alles groeit maar ze mogen het cultiveren: netjes
maken. De dieren namen geven bijvoorbeeld. Zo zijn Adam en Eva rentmeesters.

Verder mogen ze overal van genieten en van alle bomen eten maar ze moeten ook
gehoorzaam zijn.

Dat betekent niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dan leren ze het
kwade kennen. Dan zal alle vreugde en vrede weg zijn. Dat wordt de hele schepping
ongelukkig.

God wil zien of ze hem gehoorzaam zijn. Want de boom der kennis des goeds en des kwaads
ziet er goed uit en heeft mooie vruchten. Maar eten mag niet.

Dit gebod van God heet het proefgebod. Gehoorzamen: dat is moeilijk toch? Adam en Eva
konden dat wel, want ze waren goed geschapen. Wat gaan ze doen? Jij weet het al he? Er
wordt toch van de vrucht van de boom der kennis des goeds en des kwaads gegeten. Nu
kennen ze het kwade. Nu is de zonde in de wereld gekomen.
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Als jij en ik daar waren geweest, zouden we hetzelfde gedaan hebben. Heb jij dat al gemerkt?
Nu woont de zonde in ons en kan de mens het goede ook niet meer zelf kiezen. Heb jij daar
last van? Daar hebben we altijd de Heere Jezus voor nodig. Want Hij was altijd gehoorzaam.

Hoe verder?

Adam en Eva moeten uit het paradijs. Ze kunnen niet meer eten van de boom des levens. Het
kan nooit meer goed komen tussen God en mensen. Tenminste, wij mensen kunnen dit
probleem nooit meer oplossen. Wat een wonder dat God uit Zichzelf een oplossing geeft. Het
kost Hem alles, het is Zijn eigen Zoon! Die belofte mag hier al klinken.

De opdracht om voor de schepping te zorgen blijft bestaan. Maar het wordt veel moeilijker,
want er zijn opeens doornen en distels en ze worden moe. Toch laat de Heere in de Bijbel
merken dat die opdracht nog steeds bestaat. Ook voor ons dus.

- In de gelijkenis over de talenten zegt de Heere Jezus Zelf dat we de dingen die we in
beheer hebben gekregen goed moeten verzorgen.

- De Heere geeft Zelf het goede voorbeeld als Hij de rustdag geeft. Hij vindt het goed
voor de mensen en de dieren dat ze een dag in de week uitrusten. Ook het land moet
één keer in de zeven jaar uitrusten en mag dan niet beplant worden.

- In Deuteronomium zegt de Heere ook nog dat als je eieren uit een nest haalt, je de
moedervogel met rust moet laten. De Heere wil dat we voor de natuur zorgen. We
moeten dieren of planten niet doden als het niet nodig is.

Zo blijfft de Heere zeggen dat we goed voor de natuur moeten zorgen. Ook wij moeten
rentmeesters zijn.

Maar we mogen ons ook blijven verwonderen over de natuur. Want God heeft het gemaakt.
En we mogen Hem eren dat Hij het zo mooi gemaakt heeft. Wie kan er zo’n mooi bloempje
laten groeien en wie kan er zulke mooie dieren scheppen? Dat kan toch alleen God?

Heb jij ondertussen al nagedacht hoe je goed voor de natuur kunt zorgen? Je afval opruimen,
bladeren vegen, eten geven aan de vogels als het vriest.....

De nieuwe schepping

Nu zien we overal om ons heen dat de schepping kapot gaat. Er is dierenleed, planten gaan
dood, bosbranden, overstromingen. Allemaal door de zonde.

Nu belooft de Heere in de Bijbel: er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zal
alles weer volmaakt goed zijn.

Wie mogen daar wonen? Alle mensen en kinderen die hier op aarde de Heere lief krijgen. Ze
hebben Zijn Zoon, de Heere Jezus, nodig voor hun zonden. En weten dat de Heilige Geest
Gods Woord uitlegt en bewaart in hun hart.

Verlang jij naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Daar zal het volmaakt goed zijn. Geen
zonde en ziekte, geen doornen en distels. Daar kun je de Heere Jezus altijd loven en prijzen.



